
Feest in de klas!  
Op vrijdag 21 december gebruikten we de bon die we van de Sint kregen om te 

gaan schaatsen bij de Lissenvijver. Wat waren we blij! Eindelijk een keer 

schaatsen op een grotere schaatsbaan. We kregen die ochtend een lift van 

enkele (groot)ouders. Lief he! Eenmaal daar deden we meteen onze schaatsen 

aan en haalden we onze beste schaatskunsten boven. Enkelen onder ons konden 

al erg goed schaatsen en deden zelfs al enkele kunstjes. Anderen waren nog wat 

onwennig op het ijs, maar met wat hulp kon tegen het einde van de voormiddag 

iedereen toch wel wat schaatsen. Van al dat schaatsen werden we natuurlijk ook 

wel een beetje moe. Af en toe werd er dus wat uitgerust aan de kant van de baan 

of naast de baan met een koek/fruit en drinken. Om half twaalf was het gedaan 

met de pret en konden we moe van al dat schaatsen weer naar school.  

Eenmaal weer op school waren we niet alleen moe, maar hadden we ook 

razende honger van al dat schaatsen. Gelukkig had de ouderraad weer heerlijke 

hotdogs voorzien. Mmmmm, lekker! Na de middag hielden we kerstfeestje in de 

klas. We begonnen met het uitdelen van de pakjes. Dit werd niet zomaar gedaan. 

We moesten de persoon voor wie we een pakje gekocht hadden beschrijven en 

enkel wanneer geraden werd om wie het ging, mocht het pakje afgegeven 

worden. Na de pakjes hebben we samen nog wat spelletjes gespeeld en toen was 

het jammer genoeg al tijd om naar huis te gaan. Hoewel? Misschien toch niet zo 

jammer… eindelijk VAKANTIE!  

 


